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Pastoraal team: 

Pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 33 j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

Drs. mw. A. Zoet pastoraal werker 

Tel: 06-27 12 46 95 annettezoet@gmail.com 

Wekelijkse vrije dag vrijdag 
 

James Keuben kandidaat priester 

 j.keuben@rktwentezuid.nl 
 

Pastor C. Pikkemaat parochievicaris 
 c.pikkemaat@rktwentezuid.nl 

Vertrouwenspersoon 

Mw. Margret de Graaf vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Hans Leushuis vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

 

Redactieteam Kerkwijzer 

Pastoraalteam HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,  

Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk, 

Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 

 

Redactieadres Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

E-mail: kerkwijzer@hhjj.nl 

Verschijningsdatum: 
 

Volgende Kerkwijzer: zaterdag  17 feb. t/m vrij. 22 mrt. 

Sluitingsdatum kopij: dinsdag  06 februari vóór 12 uur 
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Inmiddels zijn we 

alweer 2 weken 

onderweg in 2024.  

Een nieuw jaar dient 

zich aan. In de eerste 

editie van de 

parochiebladen 

Samenloop, Geestig en 

de Kerkwijzer in dit 

nieuwe jaar heeft 

pastoor Jurgen Jansen een boodschap voor u als inwoner en 

parochiaan van de 3 samenwerkende parochies. Door 

onderstaande QR-code te scannen, komt u automatisch bij 

de video op YouTube terecht. 

 

In de nieuwjaarsboodschap blikt de pastoor terug op de 

afgelopen feestdagen, kijkt hij vooruit naar de taak die er ligt 

in het nieuwe jaar en vraagt hij nadrukkelijk om onze bijdrage 

daarbij. Bijdrage als vrijwilliger in de diverse werkgroepen en 

bestuur, maar ook met een verwijzing naar de actie 

Kerkbalans met de oproep om naar draagkracht uw kerk 

financieel te steunen, zodat zij haar werk kan blijven doen, nu 

en in de toekomst.  

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw solidariteit en bijdrage in 

het nieuwe jaar. Namens de besturen van de 

3 samenwerkende parochies: 

 

Pastoor Jurgen Jansen bij de kerststal  

in de  St. Stephanus te Borne.  
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De kerk. Wat betekent het voor jou? Is het een plek waar je 

God vindt? Een plek waar je gelijkgestemden ontmoet, je 

zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar je tijd vindt 

om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of 

vooral een moment in de week waar je even kunt uitstijgen 

boven de waan van de dag? 

De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. 

Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote 

betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen 

om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen 

en tot rust te komen, is voor veel van ons niet weg te denken. 

 

Die waarde van kerk-zijn willen we ook in de toekomst 

vasthouden. Zodat onze kinderen er bij het opgroeien én in 

hun volwassen leven op terug kunnen vallen. Een plek waar zij 

in een drukke maatschappij tot rust mogen komen, onderlinge 

nabijheid ervaren, God ontmoeten en kunnen groeien in 

geloof. 

 

De waarde van kerk-zijn is niet in bedragen te vangen. Maar 

kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het kerkgebouw, het bezoek 

aan de kerststallen, de diaconie, het pastoraat of het 

parochiehuis.  

 

De steun van onze leden is daarbij onmisbaar. Daarom doen 

we een beroep op jou voor een financiële 

bijdrage. Hoeveel je geeft, is aan jou.  

Je bijdrage is volledig bestemd voor de  

lokale kerken in Borne en Hertme. 

 

 

Geef ook vandaag voor de kerk van morgen! 
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De volksmond zegt dat het vandaag het feest 

van driekoningen is. Zo worden ze meestal 

uitgebeeld of afgeschilderd. Het evangelie 

noemt ze echter magiërs. Je kunt daarbij 

denken aan 'wijze mensen', die op vele gebieden zijn 

onderlegd. Bedreven in vele kunsten. Driekoningen is een 

feest, waarop we onze fantasie kunnen botvieren en dat is dan 

ook in de loop van eeuwen veelvuldig gedaan. 

 

De Bijbelse verhalen op deze feestdag zijn prachtige lessen 

voor het leven van elke dag. Dus niet zo af en toe, maar dag 

in dag uit, vierentwintig uur per dag. Wat wil Mattheüs ons 

leren én wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Nog 

anders gezegd: wat doen we ermee? 

 

Maar Mattheüs, en met hem nog drie andere, hebben het 

geloof, dat Jezus in hem heeft gewekt, opgetekend in de vorm 

van een getuigenis. Zij zeggen ons: Jezus is de gezalfde van 

God. Hij is de Messias, de Christus. Evangelie van onze heer 

Jezus Messias … En Markus voegt daar nog aan toe: zoon van 

God.  

 

Ik vat zijn boodschap kort samen: Jezus Messias is waarlijk 

beeld en gelijkenis van God, zoals in het scheppingsverhaal 

staat geschreven. Wie hem ziet, ziet dus de Vader. Hij gelijkt 

of….hij is sprekend God, die hij zijn vader noemt. Hij is de 

zoon bij uitstek, de eerstgeborene van ons allen als kind en 

beeld van God. 

 

Wil je weten hoe God zich de mens voorstelt, zie dan naar 

Jezus Christus. Wil je weten wat vrede tussen mensen, 

oprecht handelen en omgaan met God werkelijk betekent,  

↪ 
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zie dan naar Jezus Christus. Hij is het licht en de weg en de 

betrouwbaarheid van God. Wil je te midden van machtsstrijd, 

geweld, fanatisme de zin van jouw leven ontwaren, zie dan 

naar Jezus Christus. Hij is de ster van Juda, dat wil zeggen: 

hij is alles wat het volk van God moet zijn, in hart en nieren, 

volslagen betrouwbaar.  

 

Zo zijn we bijna ongemerkt aangekomen bij de tweede vraag: 

wat betekent het verhaal van de drie magiërs voor ons, voor 

mij? Drie mensen zijn op zoek naar de zin en de inhoud van 

het en van hun leven. Ze komen uit het oosten, waar het licht 

het eerst opgaat. Ze zijn dus van goede wil, en wie van goede 

wil is zal een teken van licht ontvangen als het gaat om de 

zoektocht naar de oprechte menslievendheid.  

 

Zij zoeken binnen de dagelijkse gebeurtenissen, waarin ze 

terecht komen. Ze gaan te rade bij de Herodes, dat wil zeggen 

bij de overheid, de wetgever, de regelaar. Die raken verontrust 

zodra blijkt dat jij de mens en zijn welzijn vóór alles stelt, dus 

vóór de aantrekkelijkheid van de economie, de vooruitgang 

van wetenschap en techniek.  

 

Dus raak je eerst wellicht teleurgesteld en denkt: wat nu? 

Maar… je komt uit het oosten, je zoekt het licht. Zelf geef je 

het zoeken niet op. En daar gaat het om! Geef het nooit op. 

Want terwijl je met de paar mensen, die met je meetrekken, 

opnieuw het duister ingaat zal de ster weer opdoemen. Het 

verhaal vertelt niet op welk moment precies, of onder welke 

omstandigheden, maar wel dát het je zal overkomen. Die ster, 

dat licht, zal je onherroepelijk voeren naar je doel.  

 

Je komt uit bij de absolute puurheid, de volkomen 

weerloosheid, de totale overgave. Je ontmoet drie mensen,  

die in liefde zijn verenigd. Liefde en behoedzaamheid, zorg en 

herderschap. Als je dát hebt gezien keer je natúúrlijk langs 

een andere weg terug. Je bent eindelijk thuisgekomen. 
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Als u dit leest, is het jaar 2024 alweer een paar weken 

onderweg. Van harte hopen we, dat 2024 voor u en de 

uwen een gezond en gezegend jaar mag worden! 

Onze nieuwe collega James Keuben is gepresenteerd en 

begonnen aan zijn pastorale loopbaan. Vanaf februari zult 

u hem ook in weekendvieringen tegenkomen. We hopen, dat 

hij zich snel thuis gaat voelen in onze parochies. 

 

Op 11 november waren we met 10 mensen uit onze parochies 

op de bisdomdag, die in het teken stond van de Missionaire 

Parochie. Deze term is ontleend aan het boek van de priester 

James Mallon “Als God renoveert”, die schrijft over de 

innerlijke vernieuwing van het geloof van mensen, waardoor 

ook de parochie opener, gastvrijer en aantrekkelijker wordt. 

We hebben de deelnemers aan de bisdomdag uitgenodigd om 

van gedachten te wisselen. Ook willen we samen het boek van 

James Mallon gaan lezen in het voorjaar. Ieder die mee wil 

lezen, kan zich melden bij het secretariaat van het pastoraal 

team. 

 

Pastoor Jansen rondde in december zijn serie 

geloofsverdiepingsavonden af. Zo’n 30-35 mensen uit de drie 

parochies namen deel en waren zeer te spreken over de 

leerzame inhoud en de open wijze waarop met elkaar 

gesproken werd over geloven. 

 

Het vormselproject werd na een mooie vormselviering op 26 

november in Borne afgesloten met een terugkomavond die in 

het teken stond van de 8 werken van Barmhartigheid. 8, want 

paus Franciscus voegde “zorg voor de schepping” toe aan de 

werken van Barmhartigheid. De meegebrachte winterjassen 

werden voorzien van mooie versierde kaartjes met warme 

woorden voor degene die de jas krijgt.  

↪ 
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Ook gaat het pastoraal team in gesprek met 

vertegenwoordigers van pastoraatsgroepen en pastorale 

sleutelfiguren in onze parochies om elkaar te informeren over 

ontwikkelingen en van gedachten te wisselen. Het pastoraal 

beleid van de komende jaren zal ook besproken worden. 

 

 

 

 

 

Vele gelovigen halen in het eerste weekend 

van februari de ‘Blasiuszegen.’ Daarin wordt de 

voorspraak van de heilige Blasius ingeroepen 

ter bescherming tegen keelziekten. Hij leefde 

omstreeks het jaar 300 als bisschop van 

Sebaste (tegenwoordig Sivas, in Turkije) en 

stierf rond 316 de marteldood. 

 

Over het leven van Blasius, aan wie in onze parochie twee 

kerken zijn gewijd, is weinig bekend. Er bestaan 

overleveringen, waarvan de betrouwbaarheid echter niet 

vaststaat. Als bisschop raakt hij verzeild in de 

christenvervolgingen. Om daaraan te ontkomen, trekt hij zich 

terug in een bos waar hij zich, net als Franciscus negen 

eeuwen later, een ware dierenvriend toont.  

Het bos leidt echter ook tot Blasius’ ontdekking. 

 

Romeinse soldaten die op jacht zijn, vinden hem bij toeval en 

pakken hem op. Tijdens zijn gevangenschap proberen de 

machthebbers hem te dwingen zijn geloof af te zweren. 
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Ze martelen hem door zijn lichaam open te krabben met 

wolkammen, maar Blasius geeft geen krimp. Hij blijft trouw 

aan zijn geloof, wat uiteindelijk leidt tot zijn onthoofding. 

 

Genezing 

Vergeten raakt hij niet. Aan hem wordt een genezing 

toegeschreven: in de gevangenis komt een vrouw bij hem. 

Haar zoontje dreigt te stikken vanwege een vastzittende 

visgraat in de keel. Blasius legt hem de handen op en roept de 

hulp van de Heer in. Het kind hoest dan de visgraat uit. 

In een ander verhaal zorgt Blasius ervoor dat een arme vrouw 

haar varken terugkrijgt. Als ze hoort dat hij gevangen zit, 

slacht ze het dier en brengt ze hem vlees, brood en een kaars. 

Hij zegt haar dan: ‘U moet in de kerk die aan mij wordt 

toegewijd, elk jaar een kaars offeren. Dat zal u, en ieder die 

dat doet, tot zegen strekken.’ En inderdaad, vanaf dat moment 

leidt de vrouw een gelukkig leven. 

 

Heilige Helpers 

De heilige dankt er eeuwen later 

nog een grote reputatie aan. Hij 

geldt als een van de ‘Veertien 

Heilige Helpers’, die kunnen worden 

aangeroepen ter voorkoning van 

diverse kwalen en ander leed. Op of 

rond zijn feestdag op 3 februari 

kunnen gelovigen zijn zegen halen. 

De priester houdt dan twee kaarsen 

tegen de hals van de gelovige en 

spreekt de zegen uit (zie kader). Die kaarsen zijn een dag 

eerder gewijd tijdens de viering van Maria Lichtmis, 2 februari, 

waarin de opdracht van Jezus in de tempel wordt gevierd. 
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Allereerst wil ik namens het parochiebestuur u en uw 

dierbaren allen een zalig nieuwjaar en alle goeds 

voor 2024 toewensen. 

Hoewel ook wij de bestuurlijke activiteiten rondom 

de feestdagen op een iets lager pitje hebben gezet 

wil dit niet zeggen dat er niets gebeurd is. 

 

We mogen terugzien op een mooie decembermaand waarin 

veel activiteiten in onze kerken en parochie hebben plaats 

gevonden die door veel mensen bezocht zijn. In de aanloop 

naar Kerstmis hebben er verschillende kerstconcerten 

plaatsgevonden in onze St. Stephanuskerk. 

 

Tijdens Shopping by Candlelight hebben meer dan 1500 

mensen onze kerk en kerststal bezocht en zijn er ongeveer 

600 kaarsjes bij zowel de kerststal als in de Mariakapel 

geplaatst. Ook de verkoop van kerstartikelen, waarvan de 

opbrengst voor de stichting HAS is, verliep voorspoedig. 

 

Alle vieringen tijdens de kerstdagen mochten zich verheugen 

in een goede belangstelling en vele kinderen hebben weer 

deelgenomen aan het kindje wiegen op tweede kerstdag. 

 

Dit alles geeft ons veel reden om dankbaar te zijn en 

motiveert ons, het pastorale team en alle vrijwilligers om door 

te gaan met het belangrijke werk om de boodschap van 

Christus te blijven verkondigen ook met praktische inzet. 

 

Het komende jaar wordt ook voor onze parochie weer een 

belangrijk jaar. 

 

Het pastorale team komt met haar beleidsvisie en met de 

andere twee parochies, De Goede Herder (Hengelo) en de 

Heilige Geest (Delden en omgeving) vinden gesprekken plaats 
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over een verdere samenwerking. 

Dit op bijvoorbeeld bestuurlijk vlak maar ook tussen de 

verschillende nieuwsbrieven en de drie verschillende 

parochiebladen. Voor deze uitdaging zijn we dan ook nog op 

zoek naar mensen die hier hun bijdrage aan willen verlenen. 

 

De Kerk van morgen is dan ook een belangrijk thema in het 

nieuwe jaar en ook het thema van de actie Kerkbalans die 

weer van start zal gaan op 13 januari 2024. De werkgroep 

Kerkbalans heeft weer de nodige voorbereidingen gedaan en 

samen met hun willen wij u vragen om uw bijdrage. Waarvoor 

alvast onze dank. 

Verderop in deze Kerkwijzer vindt u hierover meer informatie. 

 

 

 

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op 

prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen.  

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op: 

 

 

St. Stephanus Borne 
NL52 RABO 0309 4086 52 

 
 

H. Stephanus Hertme 
NL79 RABO 0309 4064 20 
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Op woensdag 6 december overleed op 88-jarige leeftijd 

Gerhardus Johannes Baptista (Gerard) Blenke, Hertmerweg 4, 

Saasveld. De uitvaartviering vond plaats op woensdag  

13 december in de kerk van de H. Stephanus in Hertme 

waarna de begrafenisplechtigheid volgde op de  

R.K. Begraafplaats in Hertme. 

 

Zondag 17 december overleed op 84-jarige leeftijd, Johanna 

Maria Leuverink-Mulder, Meijershof 5a. De uitvaartviering vond 

plaats op zaterdag 23 december in de St. Stephanuskerk 

waarna de begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark.  

 

Op donderdag 4 januari overleed op 68-jarige leeftijd, 

Gerhardus Johannes Hermannus Maria (Hardy) Ellenbroek, 

Blauwgras 79. De avondwake vond plaats op  

woensdag 10 januari in de St. Stephanuskerk waarna de 

volgende dag de crematieplechtigheid volgde in Borne. 

  
 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 13 januari 

Gerard Blenke. 

Jaargedachtenis: Jos Bos-Blenke. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 13/14 januari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, 

Truus Kuipers, Lies Nijhof-Haarhuis, Herman ten Heggeler,  

Annie Hegeman-Groten, 

ouders Fredericus Schabbink en echtgenote Antonia 

Schabbink-Aalderink, Jan Hendrik Schabbink en echtgenote 

Johanna Oonk, Benny Simonetti, Annie Leuverink-Mulder, 
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Hardy Ellenbroek. Nagekomen: 8 dec.: Henny Nijhof, 

9 dec.: ouders Sanders-Vloedbeld, ouders Wissink-Veelders, 

uit dankbaarheid, Kerstmis: Ria Wals-Grobben, Leo Kroeze, 

ouders Otten-Lammertink, Bennie en Anny Vloon, Riki Lansink 

Rotgerink-Kamp, ouders Olde Veldhuis-Leverink, 

ouders Olde Veldhuis-Sander, 29 dec.: Johan Steggink. 

Jaargedachtenis: Anita Meulenbroek. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 21 januari 

Gerard Blenke, overleden familie Braakhuis-Schabbink, 

Sien en Herman Russchenkamp, Bernard Veldhof. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 20/21 januari 

Truus Kuipers, Barbara Kroeze-Mayer, Gerard Welberg, 

Arnold Weda, Annie Hegeman-Groten, Annie Leuverink-Mulder,  

Hardy Ellenbroek. 

Jaargedachtenis: Jan Leerkotte 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 27 januari 

Gerard Blenke, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 27/28 januari 

Truus Kuipers, familie Kroeze, Annie Leuverink-Mulder,  

Hardy Ellenbroek. 

Jaargedachtenis: Gerrit Mulders, Hennie Oonk.  

Vrijdag 2 februari: ouders Weijenborg-Wilmink en Ria en Rian. 

 

 

↪  
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 4 februari 

Gerard Blenke, Ben Kole, Marjolein Kokkelink-Egberink. 

Jaargedachtenis: Theo Aalderink. 
 

H. Stephanus Borne 

Zondag 3-4 februari 

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers, Rudy Strikker,   

Harrie Olde Engberink, Annie Leuverink-Mulder,  

Hardy Ellenbroek. 

Jaargedachtenis: Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst, 

Marian Kroeze. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 11 februari 

Gerard Blenke. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 10/11 februari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Truus Kuipers, Lies Nijhof-Haarhuis, Wim Konink,  

Annie Leuverink- Mulder, Hardy Ellenbroek. 

Jaargedachtenis: Thea Bouhuis-Kemperink, Hetty Ticheler- 

Loohuis, Jan van Vilsteren, Wilhelmina Liedenbaum-Kunst.

  
 

Christenen over de hele wereld delen hetzelfde boek: 

de Bijbel. Dat boek vertelt over Gods liefde en over 

wie wij mensen zijn. Paus Franciscus heeft 

gevraagd om op de derde zondag van de ‘tijd door 

het jaar’ extra aandacht te besteden aan de Bijbel. 

Hij noemt dat de ‘Zondag van het Woord van God’.  

Dit jaar is dat in het weekeinde van 20 en 21 januari. 
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De Bijbel is geen geschiedenisboek, maar een geloofsboek. 

Het is geen boek dat ons van kaft tot kaft precies voorschrijft 

hoe we moeten leven. Maar het is een boek (eigenlijk een 

verzameling boeken) dat ons in verhalen duidelijk maakt hoe 

oneindig goed God is en hoe wij iets van die goedheid in ons 

eigen leven kunnen overnemen. Het is de moeite waard om de 

Bijbel eens uit de kast te pakken en er stukjes uit te lezen en 

erover te mediteren. 

  
 

  

In januari 2024 gaat de voorbereiding op 

de eerste heilige Communie van start 

voor kinderen die in groep 4 van de 

basisschool zitten. 

 

Wij werken met het project ‘Blijf dit doen.’ Alle kinderen 

krijgen een werkboek, waarin de thema’s, verhalen en 

opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag 

kunt. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep 

eerste Communie en pastoraal werker Annet Zoet. 

 

Voor ouders/verzorgers die hun kinderen hebben aangemeld  

voor de eerste communieviering in Borne is er een  

informatieavond in de Stefans-Hof op maandag 15 januari om 

20.00 uur. De ouders/verzorgers hebben inmiddels een 

uitnodiging ontvangen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van 

het pastoraal team 074 - 349 22 12  

(dinsdag- t/m vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur). 
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR   Evangelie: Johannes 1,35-42

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk  

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het dameskoor

zondag 14-jan 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

vrijdag 19-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR   Evangelie: Marcus 1,14-20

zaterdag 20-jan 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat m.m.v. het herenkoor

dinsdag 23-jan 19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering 
Johan Kleissen m.m.v. het koor "Contrast"                                              

Opening verenigingseizoen ZijActief

vrijdag 26-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR   Evangelie: Marcus 1,21-28

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het koor "Aqua Vitae"

zondag 28-jan 10.00 St. Stephanus Borne
Oeumenische 

viering
Raad van Kerken

m.m.v. Twents Liturgiekoor         

Viering van de Eenheid

vrijdag 2-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zaterdag 13-jan

zaterdag 27-jan

zondag 21-jan
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR   Evangelie: Marcus 1,29-39

zaterdag 3-feb 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Annet Zoet                                    

pastoraal werker
m.m.v. het dameskoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het koor "Con Brio"

vrijdag 9-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR   Evangelie: Marcus 1,40-45

zaterdag 10-feb 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen 

James Keuben
m.m.v. het dames- en herenkoor

15.00 St. Stephanus Borne Gebedsviering
Annet Zoet                                    

pastoraal werker
Uitdelen van het askruisje

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastor Casper Pikkemaat          

James Keuben
m.m.v. het parochiekoor

vrijdag 16-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

As  

woensdag
14-feb

zondag 11-feb

zondag 4-feb

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving.

NL52 RABO 0309 4086 52  t.n.v. St. Stephanus Borne.

Er is iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering vanuit de St. Stephanuskerk in Borne. U kunt alle vieringen 

(ook uitvaartvieringen) volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube. 

Tik in de zoekbalk op YouTube: RK Twente Zuid.

De viering in de Lambertusbasiliek in Hengelo op zondagmorgen om 11.00 uur is eveneens te volgen via YouTube.                                                                         

Tik hiervoor in de zoekbalk van YouTube: St. Lambertusbasiliek. Wij stellen het zeer op prijs dat u ook mee gaat doen met de offergave 

tijdens de Eucharistieviering. Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken naar:                                                                                                                                         
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De bisdommen hebben ervoor gekozen 

iedere week de vitaliteit van geloof en 

kerk vanaf wisselende locaties te laten 

zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een 

geloofsgesprek uitgezonden dat als 

context dient voor de aansluitende 

Eucharistieviering op NPO2. Geloofsgesprek en 

eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. 

 

Zondag 14 januari 10.00 - 11.00 uur 

2e Zondag door het jaar 

OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom 

Celebrant: pastoor Paul Verbeek 

 

Zondag 21 januari 10.00 - 11.00 uur 

3e Zondag door het jaar 

Sint Agathakerk te Lisse 

Celebrant: pastoor Bouke Bosma 

 

Zondag 28 januari 10.00 - 11.00 uur 

4e Zondag door het jaar 

Lambertusbasiliek te Hengelo 

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen  

 

Zondag 4 februari 10.00 - 11.00 uur 

5e Zondag door het jaar 

St. Franciscusbasiliek te Bolsward 

Celebrant: pastoor Arjen Bultsma 

 

Zondag 11 februari 10.00 - 11.00 uur 

6e Zondag door het jaar  

St. Joriskerk te Eindhoven 

Celebrant: pastoor René Wilmink 



19

  

Een 70-jarige meneer, 

uitbehandeld en in de 

laatste fase van zijn 

leven, had een hele 

eenvoudig lijkende maar 

mooie wens. Hij wilde 

nog één keer een mis 

bijwonen in de St. 

Lambertusbasiliek in 

Hengelo. Wonende in 

Markelo ging het 

echtpaar toch altijd naar 

de Mis in Hengelo. De diensten in de St. Lambertusbasiliek 

vonden ze de meest bijzondere en plechtige vieringen. 

 

Om 10.00 uur hebben de vrijwilligers van Wensambulance 

Oost-Nederland hem thuis opgehaald en samen met zijn 

echtgenote en zwager werd hij naar Hengelo gereden. Omdat 

de temperatuur in de Basiliek laag was, kreeg hij een 

verwarmingsdeken zodat hij redelijk comfortabel de dienst kon 

bijwonen. 

 

Ondanks zijn vermoeidheid kon hij de hele dienst goed 

volhouden en de teksten nog goed meebidden. Na afloop 

kwamen medeparochianen meneer nog begroeten en hun 

steun uitspreken. 

 

Het beeld hoe hij de dienst meebeleefde gaf de vrijwilligers 

van Wensambulance Oost-Nederland, terwijl de temperatuur 

dichtbij het vriespunt leek te liggen, een hartverwarmend 

gevoel. 
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De datum 14 februari is bij velen bekend als Valentijnsdag. Dit 

jaar is het dan ook Aswoensdag.  

Dat is een lastige. Aswoensdag is een dag van vasten en 

onthouding. Valentijnsdag staat bekend als een dag waarop 

geliefden elkaar juist cadeautjes geven. Dat heeft met vasten 

weinig te maken. Of toch? 

 

Het is nooit zo bedoeld, maar dit jaar komt het toevallig zo uit. 

De oorsprong van Valentijnsdag is een heidens reinigingsfeest 

dat op 14 februari werd gevierd. De naam van de maand is er 

zelfs van afgeleid: februare betekent ‘zuiveren’ of ‘reinigen’. In 

de vroege kerk werd dit omgevormd tot een christelijk 

reinigingsfeest dat precies 40 dagen na Driekoningen werd 

gevierd: op 14 februari. In de westerse kerk verschoof deze 

betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar in 

sommige oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari 

gevierd. 

 

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van 

bezinning en voorbereiding op Pasen. Daarin speelt zuiveren 

en nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen 

Aswoensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. En dat 

geliefden elkaar op Valentijnsdag opzoeken? Dat vindt zijn 

oorsprong in een ander heidens 

vruchtbaarheidsfeest dat op 15 

februari werd gevierd, de dag ná het 

reinigingsfeest. Dus wie dit jaar 

Aswoensdag in ere houdt en vast en 

zijn of haar ‘Valentijn’ pas een dag 

later verrast, zit historisch helemaal 

goed.  
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Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 

2025 is 2024 uitgeroepen tot een ‘Jaar 

van gebed’. Hoe kunnen we dat mooier 

openen dan met de jaarlijkse ‘Week 

van gebed voor de eenheid van de 

christenen’. Het thema van die week 

(18-25 januari) luidt dit jaar ‘Heb God 

lief… en je naaste als jezelf. 

 

Het thema verwijst naar het Bijbelverhaal van de Barmhartige 

Samaritaan (Lc. 10, 25-37). In deze parabel laat Jezus zien 

wat het betekent om je naaste lief te hebben. Liefde is het 

DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van 

Christus heeft ons één gemaakt’. Christenen van verschillende 

kerken vinden elkaar in hun gemeenschappelijke identiteit in 

de ervaring van Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten als het goed 

is die identiteit aan de wereld zien door hoe ze elkaar 

liefhebben (Joh.13, 35). 

 

We bidden deze week voor eenheid tussen alle christenen, om 

vrede tussen volken en mensen en vooral dat we allemaal 

onze barmhartige liefde kunnen tonen aan iedereen die we op 

onze levensweg tegenkomen.  
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Joden en christenen voelen zich nauw met elkaar verbonden. 

Jezus was een Jood en vierde de Joodse feesten. Sommige van 

die feesten zijn in een afgeleide vorm ook op de christelijke 

kalender terechtgekomen.  

 

Denk maar aan Pasen (Pesach) en Pinksteren (Wekenfeest). 

Maar het jodendom kent ook heel eigen feesten. Een daarvan 

is Toe Bisjvat, dat dit jaar op 25 januari wordt gevierd. Dat is 

toevallig ook de week waarin de Dag van het Jodendom wordt 

gehouden. 

 

Met Toe Bisjvat wordt het ontwaken van de natuur na de 

winter gevierd. Het is vooral een landbouwfeest.  

Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjvat 'de 15e Sjevat'. Deze 

15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna  

(de uitleg van de joodse wet) het ‘nieuwjaar voor de bomen’ 

genoemd. Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd 

door het eten van fruit dat in Israël verbouwd wordt. Het is de 

gewoonte voor Joden om op deze dag zoveel mogelijk 

verschillende vruchten te eten en in Israël bomen door 

kinderen te laten planten. 
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Na afloop van de kerstzang met Born to Pop 

op donderdag 28 december in de Oude Kerk 

is er een collecte gehouden voor het 

Dreamteam Borne, de alternatieve 

voedselbank. Zij verzorgen wekelijks een 

voedselpakket voor 70 Bornse gezinnen. 

 

De opbrengst van de collecte was € 362,56 

een bijzonder mooi resultaat. 

 

  

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen zoekt 

vrijwilligers 

 

De Raad van Kerken is erop gericht de samenwerking en de 

gemeenschap van de lokale kerken in Borne, Hertme en 

Zenderen te versterken en dient samen met het 

pastoresconvent als platform waar kerken zich samen beraden 

op de uitdagingen die de samenleving stelt en waar de kerken 

een rol in kunnen spelen. 

De Raad organiseert regelmatig vieringen en activiteiten om 

deze oecumenische samenwerking zichtbaar te maken. De 

inzet van vrijwilligers is hierbij belangrijk. 

 

Mocht u interesse hebben om een deel van uw vrije tijd in te 

zetten voor onze activiteiten dan bent u van harte welkom.  

 

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie neem dan 

contact op met de voorzitter van de Raad, Gustaaf Boerjan, 

mobiel 06-53 97 82 32 of per  

e-mail: gustaafboerjan@home.nl.  
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Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van gebed voor 

Eenheid van christenen gehouden.  

In deze week bidden christenen samen 

voor eenheid. Deze gebedsbeweging 

begon al ruim 150 jaar geleden en wordt 

wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de 

gebedsweek plaats van 21 t/m 28 januari 

2024. 

 

Aan het einde van deze week zal er op zondag 28 januari een 

Oecumenische viering worden gehouden in de  

St. Stephanuskerk in Borne. Deze begint om 10.00 uur.  

Het thema van de viering is ‘Heb God lief…en de naaste als 

jezelf’. De Week van gebed voor Eenheid daagt uit om elkaar 

werkelijk als naaste te zien en actief stappen te zetten om 

onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te 

overbruggen.  

Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met vele culturen 

en kerkelijke tradities samen te bidden. 

 

De voorgangers zijn ds. Carla Borgers van de Protestantse 

Gemeente Borne, Miek Remmers van de Doopsgezinde 

Gemeente Twente, Annet Zoet namens de HH. Jacobus en 

Johannes parochie Borne en Paul Snijders namens de O.L.V. 

Onbevlekt Ontvangen parochie Zenderen en ook namens de 

Theresia gemeenschap. Het Twents Liturgiekoor 

o.l.v. Bram van der Beek verzorgt de muzikale ondersteuning 

met Jos Beunders aan de piano. 

 

De viering wordt ook live uitgezonden  

via o.a. RK Twente Zuid op You Tube.  
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Tijdens het Caeciliafeest van 24 november 2023 zijn twee 

koorleden nog in het zonnetje gezet. 

 

Allereerst Jan Pol vanwege zijn 25-jarig koorjubileum.  

Jan werd geprezen voor zijn inzet en ook vanwege zijn vaak 

komische op- en aanmerkingen tijdens repetities. Vaak heeft 

hij hiermee de koorleden aan het lachen en zorgt hij ervoor 

dat ook de repetities gezellig blijven. 

 

Ook Jan Homan werd gehuldigd en niet alleen voor zijn 

96e verjaardag op 26 

november maar ook voor 

het feit dat hij zijn 80-jarig 

jubileum vierde als 

koorzanger. Een mijlpaal 

die slechts weinigen 

gegeven is. 

Een vaste uitdrukking van 

Jan is dan ook regelmatig: 

 

 “ Da’k dat nog mag metmaken”. 

 

Beide jubilarissen werden oorkondes uitgereikt met  

2 flessen wijn door de voorzitter. 

De avond werd voortgezet met een heerlijk stamppotbuffet, 

sketches door enkele dames van het koor en een popquiz 

verzorgd door een van de koorleden. 

 

Het was net als vorige jaren weer een gezellig samenzijn. 
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Ook in 2024 gaan we met een groep pelgrims uit de 

samenwerkende parochies De Goede Herder, Heilige Geest en 

HH. Jacobus en Johannes op bedevaart naar Lourdes.  

Wij zullen deelnemen onder de groepsnaam: 

Lourdes BorneDeldenHengelo en pastoor Jurgen Jansen trekt 

met ons mee.  

 

Dit jaar gaan we grotendeels met de trein. We vertrekken per 

bus vanuit Hengelo naar het noorden van Frankrijk. Daar 

stappen we in de hogesnelheidstrein TGV, zodat we ’s avonds 

al in ons hotel aan tafel kunnen aanschuiven. We reizen met 

de organisatie Huis van de Pelgrim. Dat is vorig jaar goed 

bevallen, zodat we ermee verdergaan. 

 

Jaarthema  

Het jaarthema 2024 is ontleend aan het derde deel van de 

boodschap van de dertiende verschijning van Maria aan 

Bernadette: ‘Dat men hier in processie komt.’ 

De viering aan de grot, waar Maria diverse malen aan 

Bernadette verscheen, zal zeker niet ontbreken, de 

internationale viering in de Pius X-basiliek evenmin. Elke 

middag is er een sacramentsprocessie en elke avond een 

lichtprocessie, waaraan we één keer met zijn allen deelnemen. 

Er zijn nog meer bijzondere vieringen, zoals de viering van 

barmhartigheid en de viering met de handoplegging.  

We krijgen ook een rondleiding over het heiligdom en door het 

stadje en bidden natuurlijk de kruisweg.   
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Meer informatie 

Binnenkort ontvangen wij folders van het Huis van de Pelgrim 

die we achter in de kerken leggen. Maar als u nu al 

nieuwsgierig bent geworden naar Lourdes, waar de hemel de 

aarde raakt, en overweegt om mee te gaan, kunt u uw vragen 

stellen aan de contactpersonen:  

  

Anne ten Heggeler: 

anne@tenheggeler.com 

tel: 06 53 58 92 37 

 

Henriëtte Pisano: 

hmcpisano@gmail.com 

tel: 06 40 26 85 50 

  
 

 

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille 

Omgang georganiseerd, de editie van 

2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. 

Vorig jaar organiseerde de Diocesane 

Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het 

eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom 

aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke 

Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal 

Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom 

biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid. De 

intenties van 2024 voor de omgang zijn:  
 

‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’. 
 

Het programma is als volgt: 

20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de 

H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als 

hoofdcelebrant. Het koor Cantare Dominum van de Sint Jan de 

Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen. 

21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang  

(ongeveer 1 uur lopen).  
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Save the date!  

Van 26 t/m 28 januari 2024: 

WJD@Home.  

 

Een ‘mini-Wereldjongerendagen’  

op Ameland. Inmiddels een event met een 

gevestigde naam binnen het landelijke katholieke 

jongerenwerk. Kom je ook?! 

 

WJD@Home Ameland biedt aan jongeren een ideale setting 

om elkaar te ontmoeten en samen het katholieke geloof te 

vieren. Je maakt nieuwe vrienden, ziet bekenden terug die je 

hebt ontmoet tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, er 

is een catechese van bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, 

een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei 

inhoudelijke en creatieve workshops. Van harte welkom van 

26 t/m 28 januari op Ameland! 

WJD@Home 2024 is voor jongeren van 16-30 jaar en wordt 

georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De kosten 

voor deelname bedragen € 95,- per persoon. 

De aanmelding is geopend!  

Via de aanmeld-pagina van wjd.nl. 

Leeftijd: jongeren van 16 tot en met 30 jaar. 

Let op: het is verplicht om naar WJD@Home een geldig 

identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort of identiteitskaart).

 

https://www.wjd.nl/wjdhome/
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De Top2000Revisited! 

Vijf jaar na de eerste editie is de top2000 terug! 

 

Op zaterdag 3 februari 2024, om 19:30 uur, 

komt de magie van muziek opnieuw tot leven in 

de St. Stephanuskerk te Borne. Het belooft een 

geweldige avond te worden waarin muziek van de 

top 2000 centraal staat. 

 

De diversiteit van de avond wordt geaccentueerd door een 

gave en afwisselende line-up, bestaande uit de zeskoppige 

band V-Street, het gitaarduo Double6, soliste Sam Molendijk 

en initiatiefnemer: het koor Inpajoko.  

Met nummers van onder andere The Eagles, Ilse de Lange, 

Abba, Queen en Pink Floyd is er voor elk wat wils.  

 

Kaarten a € 10,- zijn te koop via de website: 

TOP2000 Revisited muziek verbindt! 

(https://www.top2000revisited.nl) of tegen contante betaling 

bij Slijterij Wijnkoperij de Barrique en Huls Kleur en Interieur 

in Borne. Een eerste consumptie is hierbij inclusief. 

 

Inwoners van Borne met een laag inkomen krijgen de 

mogelijkheid om het concert gratis bij te wonen. Zij kunnen, 

op vertoon van de Nieuwsbrief voor cliënten van Werk en 

Inkomen Borne, Hengelo & Haaksbergen 'Alinea', voorzien van 

hun naam, maximaal 2 gratis kaarten afhalen op 

bovenstaande verkooppunten.  

 

Hier geldt wel dat op=op. 
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Op zondag 21 januari 2024 biedt de St. Stephanuskerk in 

Borne het decor voor een sfeervol nieuwjaarsconcert, 

uitgevoerd door het harmonieorkest Stedelijk Orkest Borne.  

 

Het Koninklijk Hengelo’s mannenkoor voegt zich bij het orkest, 

waardoor een mooi samenspel ontstaat. Geniet van een 

middag vol muzikale en feestelijke sfeer! 

Aanvang 15.00 uur.  

Entree € 10,- bij de kerk.

  
 

 

 

K.B.O.-themamiddag in de Stefans-Hof om 14.30 uur. 

Jaarvergadering met aansluitend bingo. 

 

K.B.O.-soos om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof. 

 

  
Lezing Overijssel en Slavernij 

door: Martin van der Linde  

Bornse Synagoge 

Tijd: 20.00 uur. entree: € 10,00 

Kaarten: via de website: www.bornsesynagoge.nl  

Info: Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge  
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Thema: Je Zus…….Je Broer 
 

Lijdende Christus 

collage in kunststof  

 

Afbeeldingen van Karel zijn een weergave van zijn 

werkelijkheid, waarin hij streeft naar een herkenning voor 

iedereen. Voor hem is kunst een manier van communiceren en 

een reactie op te roepen; dat kan zijn van verwondering, maar 

ook één van “dit-(h-)erken-ik-niet”. Hij werkt graag op papier 

en canvas of linnen. Hij houdt van kleuren, maar kiest ook 

bewust voor tinten zwart en wit. Soms boetseert hij beelden, 

die hij meestal daarna in brons laat uitgieten. Wat hij leuk 

vindt is om onderwerpen op een andere manier te bekijken, 

waar het licht, de vorm en de uitingen van mensen belangrijk 

zijn voor hem.  
 

Bekend van hem zijn de “vlekken” tekeningen. Zijn 

uitgangspunt is dan niet een blanco vel wit papier, maar juist 

een stuk papier waar “al wat mee gebeurd is”, al wat vlekkerig 

is. Die inspireren hem dan om op verder “te borduren “. 

 

In zijn jeugd heeft het christelijke geloof met zijn dogma’s een 

nog al beperkende invloed op hem gehad. Inmiddels ziet hij 

meer ruimte en vrijheid en ervaart hij het liefdevolle. Hij wil 

met deze expo jullie die ruimte en liefde laten zien: 

JEZUS als mijn broer of mijn zus. En ook zo nabij.  
 

Karel was tot zijn 64e jaar tandarts in Borne (Ov). Toen is hij 

naar de Kunst Academie in Enschede (de AKI) gegaan; in 2017 

voltooide hij deze opleiding met succes. Vier jaar heeft hij daar 

elke dag genoten van deze vrije mogelijkheid om zich te uiten 

en verder te ontwikkelen.  
 

Opening expositie is op 14 januari 2024 om 14.00 uur 

in de Oude Kerk te Borne. 
 

De expositie is verder te bezoeken op: 21 jan., 4, 18 en  

25 febr., 3, 10 en 17 maart. Alle data van 14.00 tot 16.00 uur  
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Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma/vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof  Dhr. L. van Urk     06-39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO  0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING: NL12 INGB .0000 8299 30 

Bankrelatie: ING: NL38 INGB .0002 4659 49 

(Theresia) 
 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

Telefoon: 074-266 13 95 

Mobiel: 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van  10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo 

T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van 

 14:00 t/m 16:00 uur 

 Maandag t/m vrijdag van 

 09.30  t/m 11.30 uur 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 
Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan 

kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. 
Zie hiervoor de colofon op blz.2. 
 

 
 


