
Eén	keer	vaker 
	
Eén	keer	vaker	kijken, 
naar	de	foto	aan	de	muur,	 
van	mijn	opa	in	het	uniform,	 
strijdend	voor	mijn	vrijheid,	 
ging	hij	dwars	door	het	vuur. 
	
Eén	keer	vaker	strijden,	 
dan	dat	je	werkelijk	kon,	 
strijdend	tot	aan	het	einde,	 
omdat	je	met	opgeven 
de	oorlog	niet	won. 
	
Eén	keer	vaker	liefhebben, 
hen	die	ons	zijn	ontgaan, 
opdat	de	herinnering	blijft	leven,	 
opdat	we	niet	vergeten	 
wat	zij	voor	ons	hebben	gedaan. 
	
Eén	keer	vaker	denken,	 
aan	die	verleden	tijd, 
die	zelfs	in	het	heden, 
in	de	wereld	om	ons	heen	 
voor	altijd	zichtbaar	blijft. 
	
Eén	keer	vaker… 
 


